
 Edam van eeuw tot eeuw 
Een wandeling door 
Edam met Jan Bouwes 
 
De Stadskrant brengt in 
deze serie,die terug grijpt 
naar de historie van Edam, 
unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de 
mooiste beelden bijeen ge-
zocht en op exact dezelfde 
plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht 
had dat er (in Edam althans) 
nooit iets is veranderd 
komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en  
ge-niet van de korte ver-
haaltjes en het unieke foto-
materiaal! 

 
                                                                     Havengebied Edam 
                                                                                   Dit is een foto van de schietbaan die aangelegd werd op een 
                                                                                   stuk buitendijks land, ten noorden van de haven van Edam. 
                                                                                   Deze baan werd zo rond 1908 aangelegd door leden van de  
                                                                                   Burgerwacht om zo te leren schieten. Het Fort Edam, onderdeel 
                                                                                   van de Stelling rond Amsterdam, werd aangelegd in etappes 
                                                                                   vanaf einde 19e eeuw. Men begon met de aanvoer van zand,  
                                                                                   wat zeker 10 jaar heeft liggen inklinken. Omstreeks 1890 werd 
                                                                                   er eerst geheid voordat met de betonbouw werd begonnen. 
                                                                                   Het fort was pas helemaal klaar in 1910. In de mobilisatie1914- 
                                                                                   1918 werd het fort in gebruik genomen door 150 soldaten die 
eerst nog schietoefeningen deden op het fortterrein. Later gebruikten zij de schietbaan, waar natuurlijk veel meer 
ruimte was. Maar begin jaren dertig werd er niet meer zoveel gebruik van de baan gemaakt en waren er plannen 
voor de aanleg van het Strandbad Edam, waarna alles werd gesloopt. En werden de plannen door de enorme inzet 
van Niek Bouwes in 1934 gerealiseerd en kreeg Edam het modernste strandbad van het land! 


